
 

Tafel 1 – Ik heb je rug! Bij mij ben je veilig 
Over elkaar helpen als je in de penarie zit. Problemen oplossen en voor elkaar opkomen, zodat niemand er 
alleen voor staat. 
 
Tafel 2 – Jij bent mijn buur. Kleine grote gebaren 
Over het zijn van goede buren. Elkaar groeten, kleine gebaren maken, iets aardigs doen zonder iets terug te 
verwachten. Het gaat om het alledaagse contact dat een buurt warm en verbonden maakt. 
 
Tafel 3 – Aan tafel! Eten doen we samen 
Gaat over samen koken, eten en samen aan tafel zitten. Een restaurant dat met een uitgestelde maaltijd 
iemand blij maakt, een pannetje soep voor wie ziek is, of iemand iets extra’s te eten of drinken aanbieden, 
over geïnteresseerd zijn in elkaars roots & eten. Het draait om zorg en verbondenheid door eten. 
 
Tafel 4 – Een gebaar van kracht. Opveren en volhouden 
Over mensen die volhouden en doorzetten, ondanks weerstand. Vrouwen die veilig ’s nachts over straat 
willen gaan, mensen die onrecht ervaren, bijvoorbeeld rond uitkeringsfraude, of een verleden dat erkenning 
verdient. Het gaat om moed, doorzettingsvermogen en rechtvaardigheid. 
 
Tafel 5 – De Rotterdam Fam; bij elkaar zijn we thuis 
Over één grote familie zijn waar je jezelf kunt zijn: met een beperking, LHBTQ+, gewoon zoals je bent. 
Iedereen mag er zijn en zichzelf laten zien. Het draait om inclusiviteit, liefde en acceptatie. 
 
Tafel 6 – De power van de straat. De wijk dat zijn wij! 
Over straatcultuur en contact maken via muziek, spelen op straat, in clubs, sport en gamen. Wat op straat 
gebeurt, wordt gezien als creatieve en vernieuwende kracht die bijdraagt aan de cultuur van de stad. 
 
Tafel 7 – Trotserdam! Groen wit groene liefde 
Over liefde voor Rotterdam: de iconen, de Maas, de mensen, groen-wit-groen, Feyenoord, Sparta, Excelsior. 
De skyline, de ondernemers, het uitgaan, de strijd die ons sterker maakt. In Rotterdam is vriendelijkheid en 
trots zijn de hartslag van de stad. 
 
Tafel 8 – Rotterdams hart klopt groen, natuurlijk 010 
Over de groene plekken en de dieren in Rotterdam die we samen willen beschermen en koesteren: 
geveltuinen, buurtparkjes, bijen, vogels, onze huisdieren, volkstuinen en tegelwippen. Het gaat om een fijne, 
leefbare stad voor mens en dier. 
 
Tafel 9 – De toekomst dat zijn zij; armen om de jongeren 
Over de kinderen die de toekomst vormen. Hen ruimte geven om te groeien, stevig te staan en zichzelf te 
ontdekken. 
 
Tafel 10 – Het hart van Rotterdam klopt voor ons allemaal 
Over het stadsverwarmen zelf: kleine en grote daden van medemenselijkheid. Het gaat om de mensen die de 
stad maken, in al die veertien wijken, met hun historie, culturen en identiteiten. De warmte van de mensen 
maakt Rotterdam in 2040 nog sterker, warmer en menselijker. 
 
Tafel 11 – Warm welkom zoals je bent 
Over mensen welkom heten: gasten, bezoekers, taallessen aan nieuwkomers. In je buurt mensen welkom 
heten, warme plekken en wijkkamers creëren. Het draait om openheid en gastvrijheid. 
 
Tafel 12 – Er is altijd plek aan tafel. Vlaaia con dios! 
Voor de extra Stadsverwarmers met prachtige inzendingen: kiezen was onmogelijk, en we 
wilden niemand teleurstellen. Iedereen kan erbij! 

 


